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Dear Rutger…
So recently I’ve started to have a what 
you could call “inter-club romance”. But 
as we all know, word travels faster than 
a prop to an open buffet. How do I keep 
people from interfering?

Well dear reader, 

First of all: good for you. Finding 
someone you like? Awesome. Finding 
someone that likes rugby as well? 
Incredible.

But, it is widely known that word 
indeed travels fast, not just a lock likes 
to shove his nose up other people their 
business. And it can be extremely tricky 
to try and figure out your situation, 
without all the “Hey have you heard 
yet?”. So how do you go from here, 
while enjoying your new found love?

Well, the key is public affection of 
course. If you new found lovers fall 
into each others arms every second 
you can get, I’m sure you will quickly 
be the talk of the bar. But why don’t you 
take a more subtle approach? Training 
is much more mixed during the off 
season, which offers a lot of options. 

Why not suggest a tackle training, 
and make sure you line up against 
each other? Or, go out and tell Dave 
you want to learn how to prop together, 
and give each other a quick but loving 
kiss while playing on the front row? No 
one will look at you two any different 
since it’s front row courtesy. Or do a 
line out training, have one of you be the 
jumper and the other the lifter. There 
is always room for a little bit of muddy 
romance. Aside from the subtle but 
direct approach, just enjoy. What the 
two of you might or might not do, is like 
a winger in a scrum: nobodies business. 
But remember, no hands in the ruck.

Good luck!

door Jeanine Hofsteenge

Bij de senioren staat Ameland Beach 
Rugbyfestival altijd met grote letters 
in de agenda. Maar wist je dat er bij 
de jeugd ook heel veel moois gebeurt 
op het gebied van beachrugby? De 
Boys van Ome Loeks is een team van 
11 Cubs-spelers van onder de 14 jaar, 
die spelen op het Jeugdbeachrugby 
toernooi in Hoek van Holland en North 
Sea Beach Rugby in Scheveningen. En 
dat pakken ze verdomd professioneel 
aan.

Een gelikt teamkitje in turquoise 
en roze, echte beachmoves en een 
flamboyant stijltje. Wie deze jongens 
ziet spelen ziet beachrugby op niveau. 
De jongens willen zich direct in hun 
eerste seizoen meten met de top en 
gaan voor niets minder dan de winst. 
Zo zijn ze al wekenlang te vinden op 
het strand van de Hoornse Plas, in 
training voor de twee toernooien. 

 Drijvende kracht van het team is 
onder anderen trainer Luca van der 
Hoeven, zelf een aantal jaar geleden 
opgeleid door het beachteam van 
Sport Rugby uit Porto, waarmee ze 
Europees Kampioen beachrugby werd 
in de EBRA. Luca: “Het is heel gaaf. Ook 
omdat de jongens echt willen.” Luca 
zorgde voor een uitgebreid trainings-
schema waar eerst de beachregels aan 
bod kwamen. Maar al gauw waren 
de jongens toe aan verschillende 
moves. Hiervoor werden gasttrainers 
ingevlogen van RCG Heren 1 en BRC 
RandUba, zoals Joep, Danny, Damien 
en Jos. Luca: “De jongens genieten 
echt van de trainingen en de tips die ze 
krijgen van de trainers. Ze ontwikkelen 
daardoor al echt een eigen stijltje.”

Boys van Ome Loeks bestormen beachvelden

Bart Huizing, de vader van Victor, 
is teammanager en bedacht ook de 
naam voor het team. Het is een knipoog 
naar Het Peerd van Ome Loeks, dat we 
kennen van het Hoofdstation in Stad. 
Het geld voor de teamkit werd deels 
door de spelers zelf verzameld, door 
klusjes te doen zoals hout stapelen 
en auto’s wassen. De kleuren van de 
shirts en broekjes lijken op die van 
RandUba2’s huidige kit. Luca: “Zij zijn 
wel een beetje de inspiratie geweest.”

In Hoek van Holland konden de 
Boys laten zien wat ze waard waren. 
De eerste dag gingen ze supergoed 
van start. Met 99 gedrukte tries lieten 
ze alle andere teams in hun poule ver 
achter zich. De tweede dag schopten 
ze het tot de kwartfinales, maar daar 
waren de Dukes helaas te sterk. Rugby 
is emotie en hoewel de eerste dag 
euforie de overhand had, kon er op 
de tweede dag na de verliespot ook 
een traantje vloeien. Gelukkig was 

door Jeanine Hofsteenge

Een referee vinden voor een wedstrijd 
is soms geen makkelijke taak. Er zijn 
er namelijk lang niet genoeg van. Maar 
om een wedstrijd te spelen kun je niet 
zonder! Vier helden bij de jeugd van 
RCG laten zien hoe het moet: zij doen 
een scheidsrechterscursus.

 Tycho Mertens (16) begon een 
paar jaar geleden al met fluiten. Eerst 
een paar kleine wedstrijden van de 
Turven, Benjamins en Mini’s en daarna 
steeds een stapje hoger. Totdat hij op 
de Groningen 10’s een senioren heren-
wedstrijd mocht fluiten.”Dat vond ik 
wel vet.” En hoe ging dat? “Het gaat 
allemaal wel iets sneller”, aldus Tycho. 
“Het is volwassen rugby in plaats van 
kinderen. Maar ik hoorde van spelers 
dat het best wel goed ging.”

  Nu doen zijn teamgenoten Sil 
Dorenbos (16), Ruud Meijering (14) en 
Nathan van der Steen (16) ook mee 
met de cursus. Dit deden ze niet in 
de eerste plaats omdat ze zo graag ref 
wilden worden. Sil: “Ik had nog wat 
moeite met de regels kennen. Dus ik 
deed het om mezelf als speler te verbe-
teren.” Ook Ruud begon op die manier: 
“Ik deed het om het spel beter te leren 
kennen. En zo langzamerhand begon ik 
steeds meer te fluiten.” 

 En dat bevalt de jongens beter 
dan verwacht. Deze zomer gaan Sil 
en Ruud zelfs naar het beachtoernooi 
in Hoek van Holland om wedstrijden 
te fluiten. En met zijn vieren gaan de 
jongens naar North Sea Beach Rugby 
in Scheveningen. Nu ze zelf fluiten zijn 
ze wel anders naar de ref gaan kijken. 
Ruud: “Als je zelf de scheids bent, zie je 
dat je op heel veel dingen moet letten. 
Je krijgt echt respect voor de scheids.” 

 Waar moet een goede ref volgens 
de jongens aan voldoen? “Je moet 
wel tegen commentaar kunnen”, zegt 
Nathan. “Soms zegt iemand iets. Dus 
je moet stevig in je schoenen staan.” 
Tycho beaamt dat. Hij heeft een keer 
meegemaakt dat een van de ouders 
boos werd op hem. “Dat was het verve-
lendste wat ik heb meegemaakt als 
ref. Die ouder werd heel boos op mijn 
beslissing. Die was terecht, maar hij 
snapte het niet.” Hoe heeft hij dat dan 
opgelost? “Ik probeerde wel netjes te 
blijven. Maar ik heb wel gezegd dat hij 
zich er niet mee moest bemoeien.”

 De jongens zouden graag zien dat 
meer spelers van RCG hun voorbeeld 
volgen, ook van de senioren. Nathan: 
“Ik raad iedereen aan om red te zijn. Je 
leert niet alleen het spel kennen maar je 
krijgt er een nieuwe ervaring bij. Je ziet 
het spel beter en sneller. Het klinkt gek, 
maar ik vind het even leuk als speler 
zijn.” Ruud is het met hem eens: “Je 
moet de cursus gewoon proberen. Veel 
mensen vinden het spannend, maar als 
je het doet vind je het hartstikke leuk.” 

Jeugdrefs geven goede 
voorbeeld
‘Even leuk als rugby spelen’

Voor wie enthousiast is geworden 
door het verhaal van de jongens… Begin 
volgend seizoen start een nieuwe 
scheidsrechterscursus voor leden van 
RCG. 

by Alex Davidson

After eight years of service, Jaap 
Smit-Venema is retiring from the board. 
Luckily, the mantle has been passed 
to the  steady hands of Loes Jaspers 
Focks. 

Make way for new leadership in the 
club! Jaap Smit-Venema is stepping 
down as General Member of the Board 
after eight years in the role, paving the 
way for Loes Jaspers Focks to take his 
place. 

“I’m really excited to professio-
nalize the club,” says Jaspers Focks. 
“I want us to keep the coziness we 
are known for and love. At the same 
time, we can make sure that it stays 
clean and organized so our youth have 
somewhere to grow up in.” 

She was elected by unanimous 
decision in our last ALV with her 
appointment set to begin immediately. 

A clear vision for the club
Though she has yet to do a single board 
meeting since being elected to the role 
(and is already leaking information to 
the press), Jaspers Focks has a clear 
vision for changes she wants to make. 

“I think we are very focused on 
the seniors at the moment,” says 
Jaspers Focks. “I want to make sure 
our facilities and amenities are for 
everyone.” 

This includes adding more options 
to the food menu – something that is 
sure to appease traveling teams and 
our own members alike – particularly 
those needing to mix in a bit of food at 
one in the morning. She also wants to 
add more non-alcoholic options to the 
bar, so players and visitors have more 
selection. 

“It would be nice to have the ratio be 
60/40 alcohol to non-alcohol instead of 
70/30,” laughs Jaspers Focks. 

She is also looking to reorganize the 
aesthetic of the clubhouse. Creating 
a bit of sleekness and order so we can 
physically display our victories more. 
Framed paragraphs next to memora-
bilia and showcasing when someone 
has played at the national level make 
sure no stories will be lost. 

“We have so much to be proud of,” 
explains Jaspers Focks. “Our senior 
men’s team plays in the first class, our 
youth are excellent – and we have 
players playing at the national level.” 

“Those team Orange jerseys should 
be front and center in the clubhouse.” 

The Board Gets New Blood

Loes Jaspers Focks getting ready for another 
season, on and off the pitch.

Falling in love (also with the sport)
Jaspers Focks has only been a member 
of the club for five years. In that time, 
she has amassed quite the resume. 
She has been on the bar committee, 
organized multiple events, been 
involved in the Ladybears as Team 
Manager, player and interim coach, 
and she even has time to referee. She 
does this all while being a shipping 
agent at one of the busiest ports in the 
Netherlands. 

But if not for a chance meeting at 
the Groningen 10’s, she might not have 
been a member of our club at all. ,

“I was at the 10’s in 2018 with 
Eemland and met Tom [Ten Pas] there. I 
also met a lot of other people but I only 
really remember meeting one (sorry to 
everyone else!)” says Jaspers Focks. 

“We hit it off and exchanged 
numbers. A year later, I moved to 
Groningen.” 

She grew up as a field hockey player 
but stopped when she was 14. When 
she told her best friend at the time 
that she wanted to get back into team 
sports, he looked her up and down and 
said, “why don’t you try rugby? You 
have a good physique for it.” 

“I was really offended at first,” 
explains Jaspers Focks. “I envisioned 
ruby as a sport for big girls instead of 
strong girls.” 

But after one training, she was 
hooked. She continued playing at the 
club level and even played in Ireland 
while on exchange. 

“I really like that in the first row, 
your goal is to make the lives of the 
other team as miserable as possible for 
at least 10 seconds,” explains Jaspers 
Focks. “They tackle you as hard as 
they can. Then after the game is over, 
you can still go up and compliment the 
opponent – there’s a respect there.” 

mascotte Olle mee om even mee te 
knuffelen. Al met al was het een heel 
geslaagd weekend.

En nu gaat het vizier op 
Scheveningen, waar de jongens 
weer een mooi resultaat neer willen 
zetten. Het belooft een geweldig 
rugbyweekend te worden. Er zijn 
zelfs al tradities in de maak, die 
coach en teammanager volgend jaar 
door willen zetten. Zo benoemen ze 
elke toernooidag twee spelers tot 
Tacklesharks, die hardste tackles 
hebben gemaakt. Er is de Sidestep 
Crab, voor de mooiste sidestep. En de 
Showdive Koning, voor de meeste of 
beste showdive! 

De ambitie voor volgend jaar is om 
met twee beachteams uit de jeugd op 
pad te gaan. Een van de Cubs en een 
van de Junioren. Luca: “En over vier 
jaar leveren we in ieder geval deze 
11 fantastische beachspelers af bij 
RandUba!”



Naam: Jaap Kloosterhuis
Leeftijd: 55
Relatiestatus: Nauwelijks
Wat doe je bij RCG: Wedstrijden 
spelen al een tijdje niet meer. Maar 
zo ongeveer 20 jaar de introductie-
cursussen, samen met verschillende 
anderen maar nu alweer een hele tijd 
samen met Jan. En de mosselavonden 
met ’team muscle cocks’. Zo blijf ik toch 
bij de club betrokken. 
Positie: Als speler verschillende 
posities in the pack. Nu langs de lijn.
Mijn voorbeeld als rugbyspeler: Er 
schiet me geen specifieke speler te 
binnen, maar ik zie graag spelers die 
zich in dienst van het team stellen. 
Rugby is bij uitstek een teamsport. Dat 
is wat mij er het meest in aanspreekt.
Favoriete dier en waarom: Een favoriet 
dier kan ik mij vanwege mijn werk, ik 
ben boswachter, eigenlijk niet veroor-
loven. Maar als ik er dan toch een 
moet noemen… scholekster. Dat geluid 
‘tepiet, tepiet, tepiet!’, brengt mij naar 
het Waddengebied, mijn favoriete 
omgeving.
Lekkerste eten: Indisch (maar 
ook Mediterrane, Duitse, Franse, 
Hongaarse, Mexicaanse, zelfs Britse 
keuken en natuurlijk de soep van mijn 
moeder)
Mooie quote: “We’re doomed!!” - 
Private James Frazer
Grootste blunder: Teveel om op te 
noemen. Te laat komen bij belang-
rijke gebeurtenissen, mensen niet 
herkennen als dat wel zou moeten, 
lollig doen als dat niet de bedoeling 
was, afspraken vergeten. Het is een 
grote aaneenrijging van blunders…
Smerige gewoonte: Scheten laten als 
ik alleen in de auto zit (en dan stiekem 
genieten als het een goed gelukt 
exemplaar is).
Goede eigenschap: Optimisme
Mooiste rugbymoment: Een wedstrijd 
in Ierland tegen een veel betere club. 
We verloren natuurlijk maar we werden 
niet van het veld gespeeld. We werden 
opgetild door hun niveau. Als je tegen 
een betere tegenstander speelt verlies 
je waarschijnlijk maar je leert wel. Dat 
is beter dan winnen tegen een slechtere 
tegenstander maar er in je eigen spel 
niets mee opschieten. Vind ik.

Onder de palen met… 

Jaap

Schrijvers gezocht!
Rugby Courant Groningen zoekt 
enthousiaste schrijvers voor de 
volgende edities: ( jeugd)spelers, 
ouders, leden en oud-leden… Iedereen 
is welkom! Houd jij van rugby? Vind 
jij het leuk om stukjes te schrijven? En 
wil je helpen een mooie clubkrant neer 
te zetten? Stuur dan een mailtje naar 
jeaninehofsteenge@gmail.com. 

#RUGBYCOURANT
Wil jij met jouw foto in Rugby Courant 
Groningen? Gebruik dan op Instagram 
de hashtag #rugbycourant en wie weet 
zie jij jouw foto terug in de volgende 
editie. 

door Janine van der Sluis

Op een zonovergoten dag in het 
Pinksterweekend, was het tijd voor 
de Groningen Sandfleas om in actie te 
komen op het zand. De Sandfleas, het 
beach- en gelegenheidsteam van de 
Lady Bears, had een reputatie hoog te 
houden. Nog voor de coronapandemie, 
waren deze zandlopers afgedaald naar 
het Zuiden des lands, alwaar ze tussen 
de kersen en aardbeien de eerste prijs 
mee naar huis namen in Zoelen. Dat 
smaakte toen al naar meer.

Grote verwachtingen die met geen 
enkele training in de benen maar eens 
waargemaakt moesten worden. Al 
een aantal dagen van tevoren werd 
duidelijk dat de competitie in Havelte 
dun gezaaid zou zijn. Nu kan dit 
natuurlijk twee kanten op. De ene kant 
zou dan zekere winst voor de Fleas 
betekenen en de ander een enorme 
afgang. Het zou allemaal afhangen van 
de capaciteiten van onze tegenstander.

De dames van Havelte/Zwolle 
ontvingen de Fleas met veel plezier. 
Het zand lag er mooi bij, vanuit allerlei 
kanten des lands kwamen er vlooien 
binnengedruppeld. De referee had er 
behoorlijk zin in. Hij stelde maar liefst 
drie potjes voor, may the best team 
win. En zo geschiedde. Met een heerlijk 

door Jeanine Hofsteenge

Dat het leven zich steeds meer afspeelt 
in de digitale wereld merken we ook 
bij rugby. Steeds meer teams hebben 
namelijk een eigen Instagramaccount, 
waar ze hun successen delen en laten 
zien wat ze doen naast het veld. En dat 
loopt soms de spuigaten uit.

 Het team dat veruit het meest actief 
is op de gram is @rcg_youngboys. 
Op hun profiel maken ze goed gebruik 
van de snelle communicatiemogelijk-
heden van Instagram: ‘Do you have 
a nice tournament? Let us know!’. 
Met hun gestileerde logo, veelvoud 
aan sponsoren en uitgebreide 
merchandise ziet hun pagina er op 
het eerste gezicht heel professioneel 
uit. Er wordt zelfs melding gemaakt 
van een spelerstransfer: op 11 mei 
zien we een foto van @stijnbrxuwer 
(voormalig Honeybadger, red.), die  
@dannylanting de hand schudt. ‘Done 
deal’ wordt erbij geschreven. 

 In de stories zien we van de Young 
Boys vaak feestcontent voorbij komen. 
Hossende jongens komen voorbij in 
Het Pakhuis, de Poelestraat en waar 
ook maar bier is. Daarbij worden regel-
matig stickers geplakt. Hier is zelfs 
een speciaal Hoogtepunt voor aange-
maakt op hun pagina. Dit tot groot 
ongenoegen van @peppiewar, die 
de grootste moeite heeft de stickers 
weer te verwijderen van tafels in het 
clubhuis. 

 De Young Boys zijn hun wilde haren 
nog niet kwijt, zo veel is duidelijk. 
Lichtend voorbeeld daarvan is  

Stickers, stories en toernooi-invites: Steeds meer teams op Instagram 
@jankrediet. Hij schoor zijn lokken 
dan wel af voor een, vermoedt de 
redactie, ironische mullet à la Jack 
Goodhue (All Blacks-speler, red.). 
Maar zag er ineens uit als een sexy 
stud, waar menig Lady Bear wel een 
beschuitje mee zou willen eten. In 
de YB-stories zien we hem zes tequi-
lashots wegtikken onder een minuut 
onder het alias ‘Tequiljan’. Het zal je 
huisarts maar zijn. 

 Ondertussen is er bij Rugby Club 
Groningen een warboel aan accounts 
ontstaan, waardoor niemand door de 
bomen het bos nog ziet. Zo heb je het 
klassieke @rugbyclubgroningen, waar 
nog enigszins beleid op wordt gevoerd. 
Maar met @rugbyclubgroningen 
_heren1, @rugbyclubgroningenninjas, 
@rugbyclubgroningen_colts, @rcg 
junioren, @rcgheren3 en wie weet 
welke obscure accounts nog meer, kun 
je je afvragen waar dit in godsnaam 
heen gaat. Vaak zie je op deze accounts 
veel activiteit als ze net opgezet 
worden, maar droogt het daarna heel 
snel op. 

Een RCG-account dat wel al een 
aantal jaar redelijk steady gaat op 
Instagram, zowel qua posts als volgers-
aantal is @ladybearsrugby. ‘Een 
gezellig team met grote ambities’ staat 
bij hun eerste post geschreven in 2017. 
Verder is er niet echt een duidelijke lijn 
of stijl te ontwaren, maar is het een 
allegaartje aan kleuren, lettertypes, 
rugby- en bierfoto’s en aankondigingen 
van feestjes. Het rugbyplezier spat er 
wel degelijk af, alleen moet iemand 
de dames misschien nog even wijzen 

op hun profieltekst. ‘1e klasse dames 
rugby team’ is niet meer actueel…

Het wachten is trouwens nog op 
een Mama Bears-Instagram. Dit invita-
tieteam, met Lady Bears die moeder 
zijn geworden, doet regelmatig mee aan 
het Groningen 10s-toernooi. Gezien de 
recente populariteit van momfluencers 
voorziet de redactie een grote toekomst 
voor dit team op de gram.
Dan hebben we nog de @exilevikings. 
Ze bevinden zich ietwat onder de radar, 
maar op de laatste Gronings 10s liepen 
er ineens heel veel breedgeschouderde 
en/of zwaarbuikige rugbyers rond met 
harige dierenvellen aan en gehoornde 
Vikinghelmen op. Rumor has it 
trouwens dat er onder hen zich ook 
een vrouw bevindt. Wat zij online goed 
doen is het zoeken naar samenwer-
kingen met bn’ers. Zo staat @wuubje 
op de foto met @omgwiwaaaaaa. Dit 
zorgt mogelijk voor meer exposure.

 A little late to the party op insta zijn 
@honeybadgers.trt. Na het verlies in 
de finale van de Groningen 10s van de 
Young Boys, wat door de Boys gevierd 
werd met het poppen van een paar 
flessen champagne, werd de verleiding 
waarschijnlijk te groot om ook een 
online presence te verwezenlijken. 
Toch is dit het team dat de grootste 
bekendheid geniet onder de celebs. 
Op hun profiel is te lezen dat ze een 
‘Nick Cummins inspired tournament 
rugby team’ zijn. En je verzint het niet, 
maar @nickbadger (Nick Cummins, 
red.) heeft daadwerkelijk een post van 
deze jongens geliked. Het gaat om een 
foto van @dylan.swaney die iemand 

in een roze Amelandshirt tackelt met 
bijgaande tekst: ‘Dylan is always huffin’ 
and puffin… He’s a tough rooster’. 
Blijkbaar kon de originele Honeybadger 
dit waarderen. 

De Grote Afwezige op Instagram 
is RandUba2. Op de verschillende 
Europese beachvelden hebben ze in de 
afgelopen jaren hun strepen verdiend, 
maar op insta is daar weinig van te 
zien. Op hun individuele pagina’s  
@yntedouma @sietsemanning  
@yuridewit zien we de heren poseren 
in speedo’s, onderwijl hun guns flexend 
richting de vloedlijn (of was het nou 
naar het oosten?). Quality content voor 
een gezamenlijke pagina zou je denken. 
Navraag leert dat er ook wel degelijk 
een account bestaat @randuba2, maar 
daar is sinds 17 maart 2022 slechts 
vijf keer iets op gepost. De post met 
de meeste likes is een slider met acht 
teamfoto’s van door de jaren heen, waar 
Dylan Swaney snedig op reageert met: 
‘Are you telling me Ben and Rowland 
haven’t had hair for over 15 years?’.

Dat de zorgvuldig opgebouwde 
legacy van RandUba2 zo slecht 
zichtbaar is op de gram kan te maken 
hebben met de gemiddelde leeftijd 
van het team. Die is inmiddels zo 
hoog dat er ook een veteranen team 
afgesplitst is genaamd RandKepp (geen 
Instagramaccount). En wat blijkt? Op 
Facebook, het medium bij uitstek voor 
boomers, doen ze het een stuk beter. 

Een lekker zomers 
broodje 

Boodschappen
1 Turks brood
250 gram Aivar (pikant)
250 gram crème fraîche
1 Gegrilde paprika uit een pot
1/3 komkommer 
1-2 vleestomaat
1/3 rettich of 6 radijs
2 eetlepels grove (scherpe) mosterd
150 gram Komijnekaas (of kaas die je 
wel lekker vindt) 
Veldsla of kropsla

Werkwijze
-	 Bak het brood af
-	 Meng de Aivar met de crème fraiche
-	 Snijd de paprika, tomaat, 

komkommer de rettich/radijs in 
kleine fijne stukjes. Meng het 
vervolgens met de grove mosterd.

-	 Besmeer een kant van het Turkse 
brood ruim met het mengsel van 
Aivar en crème fraîche. Leg er een 
mooie hoeveelheid veldsla of kropsla 
boven op. Verdeel de komijnekaas 
over het brood en leg vervolgens de 
salade over de kaas. Besmeer met de 
rest van het mengsel Aivar en crème 
fraîche de andere kant van het Turks 
brood en leg het er bovenop. Snijd 
het in de hoeveelheid die je wilt 
hebben. Eet smakelijk!

Sandfleas zegevieren wederom

supportsysteem langs de kant kon er 
bijna niks mis gaan.

Met minimale opwarming, onder 
het genot van de keiharde klanken 
van de strategisch geplaatste DJ 
booth, spraken de Fleas nog snel hun 
moves door. Maar liefst twee plays 
is het gameplan rijk én er werd 5s 
gespeeld. Dat kwam goed uit, met 
7s zou het gameplan waarschijnlijk 
wat minder uit de verf zijn gekomen. 
Strategie: passers en betonblokken 
in het midden, snelle mensen aan de 
buitenkant, geen tot weinig contact en 
vooral veel inzetten op de offload game.

Wat voelen die 10 minuten lang 
op zand. De Fleas waren met zoveel 
dames gekomen dat er na elke try een 
volledig team gewisseld kon worden. 
Dat heeft er mede voor gezorgd dat 
alle wedstrijden werden gewonnen. 
Door de teamwissel hadden de Fleas 
gewoonweg meer lucht. De dames 
van Havelte/Zwolle maakten het zeker 
lastig, wisten regelmatig door de verde-
diging te beuken. Hun offload game 
was er 1 van goede kwaliteit. Sportieve 
wedstrijdjes, geen gewonden, het kon 
niet beter.

Zoals al eerder gezegd had de ref 
er zin in. De laatste pot werd gespeeld 
op een veel groter veld én 7 tegen 7. 

The Santa Maria  
Diaries: Locks
Door Rutger Gerrits

In de Santa Maria Diaries word per 
hoofdstuk een andere positie onder 
de loep genomen door de man, de 
mythe, de legende, maar vooral coach: 
Peter Patrick Walsh. In de vorige editie 
kregen we tips en andere inside infor-
mation over de snelle mensen onder 
ons, de wingers. Het seizoen is onder-
tussen afgelopen, de wedstrijden zijn 
gespeeld en Ameland is weer aan het 
bijkomen van onze aanwezigheid. Dus 
het is weer tijd om het grote boek van 
Peter open te slaan.

Vandaag? De expert aan het woord: 
The locks? Ah yes, the big ones. Well 
it’s simple isn’t it? You just got to be 
tall. Or well, at least taller than the 
average bloke. And tape your ears. If 
you are in the scrum and your front row 
starts rubbin’ his leg around your ear? 
That’s just no good. And make sure you 
know how to run. If you are running 
up and down with those big legs, you 
are difficult to tackle. And being able to 
jump is a good thing too, so they can lift 
you.

Tip van Ton Als voorbereiding op Ameland 
natuurlijk. Er werden twee mooie 
teams gemaakt met een mix van Fleas 
en gastvrouwen, wat voor een heel 
andere, maar des te leukere pot rugby 
zorgde. De drievrouw-scrum werd 
ingezet en het wisselen ging nu een 
stukje minder snel. De winst ligt in 
het midden en dat maakte eigenlijk 
niet uit; plezier was het grootste euvel.

Na het spelen werden er de nodige 
koude biertjes gedronken en gelachen 
met de onze gastvrouwen. Met als 
klap op de vuurpijl de ontvangst van 
de ‘bokaal’. Een houten plak, mede 
mogelijk gemaakt door de sponsor 
‘Úw Bomenkapper’. De Sandfleas 
zegevieren wederom en kijken terug 
op een zonnige en sportieve dag.


