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Dear Rutger…
In this part of the Rugby Courant our 
well-known prop Rutger Gerrits gives 
out free advice on love. You can send 
him any question about your love life 
and he will try his best to answer it. 
Let’s start with our first question, from 
an anonymous RCG rugby player. 

“So, I recently have taken a fancy to 
one of the Lady Bears. But, the girls 
often sit separately at the table in the 
clubhouse. How would I approach 
her, since I really want to ask her out? 
Thanks in advance, Anonymous.”

Dear writer,

Well it seems like you have gotten 
yourself stuck into a rather difficult 
situation, but that does not mean 
you can’t get out of it! Approaching 
someone that you have a crush on, or 
like is always an exciting thing to do. 
But it’s not that scary now! Put on your 
best after training shirt, have a proper 
shower and just walk up to the table 
where the ladies are sitting. You could 
moonwalk, silly walk, even tapdance! 
It’s all about confidence off course. So, 
you walked over there on your best 
behaviour, but now what? How do you 
get things started?

Well of course you start with ‘hi’. 
But the thing that always helps to start 
a conversation off the right way, is a 
clever opening line! Usually you would 
need a little more information to make 
it personal, but you both love rugby 
right? So why don’t you try “Are you 
going to ask me out soon? Or do I need 
to call a delay of game penalty?” or the 
fan favorite “I’d give you a card, but I 
don’t have your number yet”. Or if you 
want it a little cheesier, you can always 
go with “Were you sin-binned earlier? 
Because it has to be illegal to look this 
good”.

With a clever pick up line, and a 
beaming smile I’m sure you can go on 
and do something fun together. And 
what would you do? Well you both 
like rugby right? Why don’t you go 
for something romantic, like Dave’s 
forwards training on Friday.

Good luck!

Door Janine van der Sluis

Wie meegedaan heeft aan de 
Groningen 10s heeft ze vast wel eens 
voorbij zien komen. Na elk toernooi 
wordt er uitgebreid aandacht aan 
besteed: de prijzen! Ook als je de eer 
hebt gehad om een keer uitgeroepen 
te worden tot Player of The Year, 
kun je de houten ovalen wel eens 
ter hand genomen hebben. Iedereen 
kan het erover eens worden dat deze 
prijzen zélf een schoonheidsprijs 
verdienen. Wie maakt deze creaties? 
En wat drijft de maker? Dat zocht de 
courant uit in een gesprek met Jan 
van Dehn.

Bekend gezicht op de club, fotograaf, 
referee en ook houtdraaier. Wanneer is 
deze passie eigenlijk begonnen? 
“Zo’n 7 of 8 jaar geleden kwam Jeannette 
(ook wel Tox, Jans’ vrouw), thuis met een 
snijplank waar een ik een keukentrolley 
omheen moest maken. Vervolgens ging ik 
bedenken hoe ik dat dan moest doen en 
ik wilde er wel wat moois van maken. We 
kochten bijna een halve boom (beuken) en 
om die goed te verwerken kwam ik terecht 
bij de Stadswerkplaats. Deze werkplaats is 
openbaar te gebruiken voor iedereen die iets 
wil doen met metaal of hout. Na een cursus 
machinaal houtbewerken heb ik uitein-
delijk een mooi hakblok gemaakt waar de 
snijplank in past. Werken met hout vond ik 
zo tof dat ik een cursus houtdraaien gevolgd 
heb. Voor mij is houtdraaien rustgevend 
en ik vergeet de tijd als ik ermee bezig 
ben. Dat heeft zich zo ontwikkeld dat ik in 
mijn eigen werkplaats ook allerlei mooie 
dingen ging maken. En dat ik sinds vorig 
jaar zelf de cursus houtdraaien geef op de 
Stadswerkplaats.”

Zat creativiteit altijd al in de vingers? 
En hoe uitte zich dat voor je met 
houtdraaien in aanraking kwam?
“Creatief was ik altijd wel. Vooral met 
knutselen, klussen in huis, fietsen maken. 
Ik maakte graag dingen. Houtdraaien sprak 
me aan omdat ik snel en goed resultaat zag. 
Zo heb ik voor thuis een mooie stereokast 
gemaakt. Hout is zo divers, je kunt er zo 
veel kanten mee op. Peper- en zoutmolens, 
kandelaars, schalen, kunstobjecten... 
Noem het maar, je kunt het zo gek nog 
niet bedenken of je kunt het wel draaien. 
Daarnaast is er sociale component die ik 
erg leuk vind. Ik ben lid van de vereniging 
Radius, Nederlandse vereniging voor 
houtdraaiers. Met de afdeling Noord komen 
we vijf keer per jaar samen. Meestal hebben 
we dan een opdracht, nemen we gemaakte 
stukken mee of doen we demonstraties 
voor elkaar. Zo zie je voorbeelden van 
verschillende soorten houtdraaiwerk zoals 
excentrisch gedraaide objecten of segment-
draaiwerk en zo leer je weer  van elkaar.”

Excentrische objecten. Dat klinkt 
interessant!
“Ja, dat betekent dat je draaipunten niet 
in het midden van de je draaiwerk zitten. 
Hierdoor wordt je draaiwerk niet mooi 
rond, zoals bij een rugbybal. Maar doordat 
je centerpunt buiten het midden zit haal 
je aan een kant meer hout weg dan aan 
de andere kant. Zo kun je allerlei vormen 
creëren.”

Op de rugbyclub staan de prijzen van 
Groningen 10s en Player of the Year 
bekend als jouw verdienste. Op welk 
werk voor de club ben je het meest 
trots?
“Op de middelste biertap! Dit werk valt op, is 
groot en zal ook voor langere tijd op de club 
blijven. Echter vind ik het ook altijd leuk 
om de creativiteit op te zoeken in de prijzen 
voor de 10s, omdat er een thema aan hangt. 
Daar kun je allerlei kanten mee op en met 
andere materialen werken. Bijvoorbeeld 
met epoxy of de 3D printer. Ook vind ik 
het leuk om samen te werken met anderen, 
zoals met Sophie voor het 90s Rave/Glow in 
the Dark thema van Groningen 10s in 2019.”

Wat zou je in de toekomst nog graag 
willen draaien?
“Wat meer segment-werk, waar je met 
verschillende soorten hout werkt en het 
aan elkaar verlijmt. Ik kan mijn creati-
viteit kwijt in het spelen met de kleuren 
van de houtsoorten en -vormen. Segment-
nootmuskaatmolens en rugbyballen die ik 
gemaakt heb zijn daar een goed voorbeeld 
van. Of gebruiksvoorwerpen zoals peper- en 
zoutmolens, of andere dingen die je gebruikt 
in de keuken. Al blijf ik het ook heel leuk 
vinden om rugby ballen te draaien hoor. 
Onlangs heb ik heb nog een ovaal bord 
gemaakt voor de ereleden en leden van 
verdienste, die zien we binnenkort terug in 
het clubhuis.”

En binnenkort komt er ook wat moois 
aan voor de courant!
“Dat wordt vast ook hartstikke leuk.”

Wat datgene is? Houd de bar op de club 
goed in de gaten ;). 

Op 13 juni 1982 was Nederland het 
strijdtoneel voor de allereerste inter-
nationale dameswedstrijd in rugby 
union. Het Nederlandse team nam 
het op tegen Frankrijk in Utrecht. 
Na een heel zware wedstrijd won 
Frankrijk van Nederland met 4-0 
(Een try was toen nog maar vier 
punten waard). 

Vanaf dat moment is de groei voor de 
sport in Frankrijk enorm geweest. Op 
het WK in 2022 versloeg Frankrijk 
Canada met 36-0 en sleepte daarmee 
bronzen medailles in de wacht. Maar 
ook in Nederland is het damesrugby 
aan het groeien. Die eerste internati-
onale wedstrijd in Utrecht is inmiddels 
meer dan veertig jaar geleden en nu 
heeft Oranje eindelijk een nationaal 
team voor meiden onder de 18 jaar. En 
daar is tot onze trots een speler van 
Rugby Club Groningen voor geselec-
teerd: Linn Ardon.

“Ik had het echt niet verwacht, want 
er waren zoveel meiden”, zegt Ardon. 
“Ik kan niet geloven dat ik tussen al die 
meiden opviel.” Het nieuwe team gaat 
deze zomer naar Portugal voor hun eerste 
internationale toernooi met oefenwed-
strijden. Voor de 17-jarige Ardon wordt 
het een toernooi vol nieuwe ervaringen.

Hoe het begon
De rugbycarrière van Ardon startte 
toen ze 14 was, net toen de coronapan-
demie begon. Toen ze opgroeide was 
ze ook al sportief, maar deed ze vooral 
individuele sporten en survivalruns. 
“Ik heb verder nog nooit een teamsport 
gedaan. Maar ik dacht ik kan rugby wel 
eens proberen”, zegt Ardon. “Ik heb 
een training meegedaan en het voelde 
direct top.”  

 Vanaf dat moment speelde Ardon drie 
seizoenen met de Groningen-jeugd en 
de Rugby Academy NoordOost (RANO). 
Tijdens haar eerste jaar bij de Colts 
kreeg ze de onderscheiding voor ‘Most 
improved’. Ze speelt momenteel haar 
laatste jaar bij de Colts en daar strijdt zij 
voor haar plek als startende nummer zes 
in het team. 

Nieuwe kansen
Hoewel de sport groeit, is meidenrugby 
in Nederland nog niet zo populair als 
veel andere sporten. Dat betekent dat 
Ardon tijdens haar carrière tot nu toe 
alleen maar in jongensteams heeft 
gespeeld. Op dit moment is zij het enige 
meisje in haar team. Spelen voor Oranje 
betekent dus niet alleen een kans om 
voor haar land uit te komen, maar ook 
een kans om eens met meiden van haar 
eigen leeftijd te trainen en te spelen.

 “Dat vind ik heel erg leuk”, zegt 
Ardon met een glimlach. “Want 
wanneer we nu een wedstrijd hebben, 
zit ik als enige meisje alleen in de 
kleedkamer. Dan hoor ik de jongens 
verderop een feestje vieren en zit ik 
in mijn eentje.” Vooral op jeugdniveau 
zijn de ervaringen naast het veld net 
zo belangrijk als erop. En zelfs al speel 
je op het allerhoogste niveau, dan nog 
kan de kameraadschap die je in rugby 
vindt het mooiste onderdeel van het 
spelletje zijn.

 “Mijn droom is om zo lang mogelijk 
bij het Nederlandse team te spelen”, 
zegt Ardon. “Ik vind het supertof om 
te reizen met het Nederlandse team. 
En ik kijk er heel erg naar uit om naar 
Portugal te gaan!”

Gronings talent geselec-
teerd voor Oranje U18

Door Rutger Gerrits

In de Santa Maria Diaries wordt per 
hoofdstuk een andere positie onder 
de loep genomen door de man, de 
mythe, de legende en vooral coach 
Peter Patrick Walsh. In de vorige editie 
kregen we tips en andere inside infor-
mation over de magie van de eerste rij. 
De eerste wedstrijden zijn ondertussen 
weer gespeeld, dus ook het grote boek 
van Peter wordt weer opengeslagen. 
Deze keer gaan we het hebben over de 

The Santa Maria Diaries:

Winger

winger.    Peter aan het woord: “Ah yes, 
the winger. I used to be very good at 
that. It’s important here, to keep the ball 
in two hands when you are running. In 
case you need to make a quick pass. 
You are not exactly made for crashing 
now, are you? And if you catch the ball, 
you got to look for space and make that 
break. But just make sure that it’s a fast 
one.

Het verhaal 
achter de bokaal

Ik sta in het boek ‘Man & Werkplaats’ van Otto Kalkhoven, waar deze mooie foto met de 
draaibril uit komt!



Horoscoop
Ram (21/03 – 20/04)
Rammend het nieuwe jaar in, want jij 
houdt je wél aan je goede voornemens! 
Lekker bezig Ram, je hernieuwde 
energie betaalt zich uit in een onmete-
lijke discipline en voorspoed.

Stier (21/04 – 21/05)
In de sterren staat te lezen, dat de Stier 
last heeft van vraatzucht. De nieuwe 
Domino’s deal zal aan de Stieren van 
RCG dan ook niet aan de neusring 
voorbij schieten. Live a little en bestel 
een pizzaatje extra, wie weet wie deze 
met jou wil delen…

Tweelingen (22/05 – 21/06)
Van uitstel komt afstel en dat is iets 
wat Tweelingen zeker ten deel valt 
deze maand. Dus pak pen en papier en 
ga lekker ouderwets een afstreeplijstje 
maken. Het lijkt nu nog overbodig 
omdat je helemaal in je positiviteit 
aan het zweven bent. Maar, ken je 
dat gevoel dat je je bed nog moest 
opmaken, net iets te laat naar je slaap-
kamer vertrekt en je beseft dat je het 
NOG STEEDS moet doen? Nou dan. 

Kreeft (22/06 – 22/07)
De Kreeft heeft deze maand idealiter 
een 100% aanwezigheid tijdens de 
trainingen! Nu is de tijd iets met je lijf 
te doen en in beweging te komen, want 
veel anders komt er toch niet uit je 
scharen. Be there or be square lobster!

Leeuw (23/07 – 22/08)
De Leeuw is een jager. Niet alleen op 
lekkere verse scharrelkipjes, maar 
ook op groepen mensen die de Leeuw 
aandacht geven. De Leeuw staat graag 
in het middelpunt, maar je kan deze 
maand niet iedereen vertrouwen. Dus 
iets minder spotlight en iets meer 
zelfbezinning, bijvoorbeeld tijdens een 
rondje hardlopen.

Maagd (23/08 – 22/09)
De Maagd kan een voorbeeld 
nemen aan de Ram deze maand. De 
voornemens voor 2023 zijn alweer 
mislukt en de Maagden van RCG lijken 
pinnig en in mineur. Hoog tijd voor wat 
opvrolijking, wat de Maagd in deze 
maand voornamelijk in fysieke vorm 
wil beleven. Kijk er niet gek van op als 
dit sterrenteken zich ineens aanmeldt 
voor de tweede rij.

Weegschaal (23/09 – 23/10)
Het is hoog tijd dat je je tanden weer 
eens gaat poetsen, Weegschaaltje! Heb 
je je de laatste tijd misschien te veel 
verdiept in school of je werk? Want 
je huishouden en hygiëne hebben er 
zeker onder geleden. Los het snel op, 
voor niemand meer naast je wil zitten!

Schorpioen (24/10 – 22/11)
Steek, steek, steek, ook deze week. 
De Schorpioen gaat zijn natuur weer 
eens achterna en wakkert op slinkse 
wijze allerlei vuurtjes aan. Even een 
kneepje in de bil bij je tegenstander 
of een gewisselde blik met je roddel 
partner en de dag/avond kan voor 
deze stiekemerd al niet meer stuk. Het 
lijkt erop dat je er deze maand zeer 
makkelijk onderuit komt!

Boogschutter (23/11 – 21/12)
De sterren zeggen vooral, dat je deze 
maand moet waken om niet te wijsneu-
zerig over te komen, Boogschutter! De 
mensen die hier niet op ingesteld zijn, 
zouden zich wel eens tegen je kunnen 
keren. Niet iedereen kan het aan 
wanneer een perfecte Boogschutter 
hen de les leest. Pick your battles en 
dan komt alles goed.

Steenbok (22/12 – 20/01)
De Bok kan niet wachten tot de zomer. 
Steenbokkies zijn deze koude dagen 
meer dan zat en kijken reikhalzend 
uit naar de warmte en het zand 
van Ameland. Nog even geduld, 
Steenbok. Boek anders een trip naar 
een zonnig oord, nog voor de zomer 
zijn intrede doet! Dan gaat de tijd vast 
een stuk sneller. Op het moment is er 
weinig romantiek te vinden voor dit 
sterrenteken, maar dat gaat allemaal 
veranderen deze zomer.

Waterman (21/01 – 20/02)
Watermannen houden niet van hard 
werken, maar wel van hard gaan. Zet 
dit sterrenteken een toernooizomer 
voor en je zult ze nooit gelukkiger zien. 
Dus in het veld zul je niet veel aan deze 
lui hebben, ernaast des te meer dit jaar. 
Bottoms up!

Vissen (21/02 – 20/03)
De Vissen volgen de Watermannen 
waar ze gaan dit jaar! Al zijn de Vissen 
ook wat meer gericht op een mooie stap 
in de carrière. Naast een feestje, is het 
voor de Vis zeer belangrijk een serieuze 
ondertoon te houden doordeweeks. 
Anders zullen je doelen zakken naar de 

bodem van de oceaan, waar zelfs deze 
Visjes niet bij kunnen.

Door Tom ten Pas en Brandon Herschel

De inflatie raakt ons allemaal. Door 
gestegen kosten voor boodschappen, 
benzine en natuurlijk de bierprijs 
worden we gedwongen om te zoeken 
naar alternatieven. Vandaar deze 
rubriek, waarin Tom en Brandon alle 
alcoholische versnaperingen binnen 
de club verkennen en op zoek gaan 
naar een vervanger voor het jugje 
bier. 

Vandaag: Jugje Captain Morgan Cola. 
Het rad van fortuin brengt ons ditmaal 
bij  deze frisdrank gecombineerd met 
Caraïbische rum. Een blikje gaat er 
meestal goed in, maar geldt dat ook in 
de vorm van een 3 liter jug? 

Een jug zwarte vloeistof gaapt ons 
aan. Waar zijn we aan begonnen? Ten 
eerste de prijs: er zit slechts 250 ml in 
een blikje, en een blikje kost maar liefst 
€3,50! De snelle rekenaar heeft al door 
dat je het voor de prijs niet hoeft te 
doen… €42,- We raden dan ook aan om 
de barman wat complimentjes te geven, 
zodat hij je hopelijk wat korting geeft.

Naam: Aart Jongejans
Leeftijd: 1971 do the math. (dat is dus 
52) 
Relatiestatus: Getrouwd, met 2 kids 
Wat doe je bij RCG: Samen met Dave 
Summerfield ben ik coach en trainer 
van heren 3 en heren 4. Waarvan 
heren 4 dit jaar in de competitie samen 
uitkomt met Emmen onder de naam 
Grommen.
Positie: 10
Mijn voorbeeld als rugbyspeler: Er 
zijn zoveel rugbyspelers die ik hoog heb 
zitten, als ik zou moeten kiezen dan 
komt het uit dit rijtje, - David Pocock - 
Peter O’Mahony - Paul O’Connel - Alun 
Wyn Jones 
Favoriete dier en waarom: Ik heb geen 
favoriet. Mijn ouders hadden vroeger 2 
dierenwinkels, dus ik heb zoveel dieren 
gehad en verzorgd. Eigenlijk heeft elk 
dier wel iets grappigs. 
Lekkerste eten: Surinaams / Javaans / 
Thai 
Mooie quote: FAIL First Attempt In 
Learning 
Grootste blunder: Ik nam ooit in Pacific 
een Schotse barman aan. Mijn gut 
feeling zei dat er iets niet klopte. Maar 
toch gedaan, want personeelstekort. 
Het ging een week goed, totdat ik door 
een schoonmaakster werd gebeld om 
9.00 in de ochtend. De Schot was na 
zijn barshift blijven doordrinken en had 
de boel een beetje verbouwd. Always 
trust your gut feeling.
Smerige gewoonte: Geen zover ik 
weet. Maar ik zal eens rondvragen.
Goede eigenschap: Dat laat ik graag 
aan anderen over. Maar ik vindt het 
belangrijk om trustworthy te zijn. 
Mooiste rugbymoment: Ierland die 
dit jaar de world cup gaat winnen in 
Frankrijk.

De eerste seizoenshelft zit erop en 
de tweede helft is in volle gang. Een 
mooi moment om eens te kijken hoe 
het ervoor staat met de senioren-
teams. Wordt het erop of eronder… 
Lukt het ze om in dezelfde klassen 
te blijven of is er zelfs hoop op een 
promotiefeestje?

RCG 1 - Na de degradatie uit de 
Ereklasse vorig jaar begon het eerste 
team vol goede moed aan het seizoen. 
Met de doorstroom van een aantal 
talenten uit eigen jeugd en nieuwe 
trainer Nemanja Babic beloofde dit veel 
goeds. Maar dat de tegenstanders in de 
1e klasse ook kunnen rugbyen werd al 
snel duidelijk na de eerste wedstrijd 
tegen ’t Gooi 2, die werd verloren. 
Hierna lagen de uitslagen steeds heel 
dicht bij elkaar. Op momenten liet 
RCG 1 fantastisch spel zien, waarbij 
de winst op de Bassets met 49-19 het 
toppunt was. Maar het moge duidelijk 
zijn dat het team nog niet zijn optimale 
vorm had gevonden. Na twee keer 
winst, twee keer gelijk en vier keer 
verlies eindigde RCG 1 aan het einde 
van de eerste fase op de 10e plek. Dit 
betekent genoeg voor klassebehoud. 
Maar zit er nog meer in de kan? In 
de tweede fase heeft het team al zes 
keer weten te winnen en staat het op 
moment van schrijven bovenaan in de 

Trophy poule van de 1e klasse. Captain 
Tim de Vries: “Wat de rest van het 
seizoen zal brengen is altijd spannend, 
maar de spelers van Heren 1 hebben er 
vertrouwen in dat er mooie resultaten 
geboekt zullen worden.”

RCG 2 - In het tweede team is ook alle 
hoop gevestigd op de tweede fase. Het 
einde van 2022 was een moeilijke tijd 
voor het 2e klasse-team, dat geplaagd 
werd door blessures en een lage 
trainingsopkomst. Overwinningen 
waren schaars en als er werd verloren 
werd er dik verloren. Maar achter de 
wolken schijnt de zon, want het begin 
van 2023 lijkt een heel andere tijd in te 
luiden. Spelers zijn hersteld van hun 
blessures en jonge talenten maken 
hun opwachting bij de senioren. De 
opkomst op training gaat door het 
dak en het team, dat eerst moeite had 
om 15 spelers op het veld te zetten, is 
plotseling spelers aan het uitwisselen 
met het eerste team. Het tweede is 
sterk begonnen aan de tweede fase in 
de Plate poule van de 2e klasse. Daar 
staan ze momenteel bovenaan met 
vier van de vijf gewonnen wedstrijden. 
Captain Rob Meijer: “Mijn doel voor 
het tweede: Lol blijven maken en in de 
klasse blijven waar we thuishoren. The 
only way is up.”

RCG 3 - Captain Ruben Boots van het 
derde team kan er kort over zijn: het 
doel voor de tweede seizoenshelft 
is hoog genoeg eindigen om voor 
promotie te spelen. Boots: “We zijn de 
eerste helft van het seizoen heel erg 
gegroeid onder leiding van trainers 
Aart Jongejans en Dave Summerfield.” 
Het team speelt nu in de 4e klasse 
Noordoost en eindigde daar aan in de 
eerste fase als derde. Mocht ze dat in de 
tweede helft weer lukken, dan staat ze 
nog een klus te wachten. De nummer 1 
en 2 promoveren namelijk direct, maar 
de nummer 3 speelt eerst nog een 
soort play-off tegen teams die laag zijn 
geëindigd in de derde klasse. 

CL Grommen - Het vierde team is een 
combinatie van Groningen-spelers en 
Rugbyclub Emmen, wat in naam resul-
teert tot de geinige samentrekking 
‘Grommen’. De eerste fase is voor dit 
combinatieteam met vallen en opstaan 
gegaan. Ze wisten, onder leiding van 
captain Gerian Streutker (RCE), in de 
eerste fase van de zeven wedstrijden 
één winstpot uit het vuur te slepen. Het 
doel is wel behaald, namelijk spelers 
zoveel mogelijk te laten spelen en beide 
clubs op de kaart te blijven houden. Hier 
gaan ze in de tweede fase lekker mee 
door en wellicht laten ze zien dat dit 

team behalve grommen, ook kan bijten. 
Lady Bears - Voor het damesteam 
van RCG is de eerste seizoenshelft 
moeizaam verlopen. Het team heeft 
geen vaste trainer en dat is een groot 
gemist. Ook vielen er vroeg in het 
seizoen een groot aantal spelers gebles-
seerd uit voor langere tijd. Daardoor 
was het moeilijk op zondag een 
volledig team op de been te brengen. 
Voor de trainingen werd een oplossing 
gevonden binnen de eigen gelederen. 
Lady Bears Amber en Jeanine (beiden 
met baby in de buik) verzorgden de 
trainingen in de eerste seizoenshelft, 
samen met vele helpers van binnen 
de club. Die eerste helft kenmerkte 
zich door meerdere verliezen, maar 
het team hield de neus omhoog. De LB 
spelen nu in de degradatiepoule van de 
1e klasse. Co-captain Dorine Danton: 
“Gelukkig zijn enkele blessures 
hersteld en hebben we nieuwe dames 
mogen verwelkomen. Met volle moed 
zijn we dit jaar van start gegaan.” Voor 
dit team is de prioriteit om hun plek in 
de 1e klasse te behouden. Co-captain 
Debby Bozzato: “Vooruitkijkend komen 
er wat pittige wedstrijden aan, maar 
ook kansen om te groeien, te leren en 
nieuwe dames speelminuten te geven 
en op te leiden.” 

Derde team gaat voor promotie, rest speelt voor behoud Onder de palen met… 

Aart

Glas 1: Je hebt vast wel eens cola 
gehad. Zo smaakt het! Wel wat weinig 
schuim merkt mijn compagnon op. Er 
is een klein vleugje rum te bespeuren. 
Deze maakt het vooral nog zoeter. 
Voor deze prijs had het wel wat sterker 
gemogen.

Glas 2: RIP tanden. Als je dit wil 
doordrinken hopen we dat je een goede 
tandartsverzekering hebt. Het is een 
aanslag op de kiezen. Het drinkt voor 
de rest wel lekker door. Vettige lipjes 
wel van de suiker. 

Glas 3: Traditioneel gezien het adt-glas. 
We zien hier ietwat tegenop, maar 
dit gaat verbazingwekkend soepel. 
Doordat de cola in de jug is uitge-
schonken is de koolzuur een stuk 
minder dan bij bijvoorbeeld de jug 
Viper die we vorige maand testten. De 
sugar rush komt inmiddels ook om de 
hoek kijken. Een leuke bijkomstigheid.

Meer zat er niet in de jug. De 
zwarte kan trok meer bekijks dan 
het Viper-broertje. Omdat we beide 

geen goede tandartsverzekering 
hebben, is besloten de nieuwsgierige 
omstanders ook deel te laten nemen 
in de proeverij.

Conclusie
Echt iets voor de zoetekauw conclu-
deren wij. Hecht je geen waarde aan 
je tandglazuur en leef je voor die 

Het Jugje van de Maand: 

Captain Morgan Cola

suikerkick, dit is jouw Jugje. Het ruikt 
verder wel lekker tropisch, maar daar 
is ook alles mee gezegd. Het is niet 
helemaal gebouwd voor een jug. Een 
BVO (blikje-voor-onderweg) leent zich 
voor een fietstocht naar de stad, maar 
verder vinden wij het niet gek dat dit 
blikje inmiddels niet meer te koop is 
aan de bar. 4/10

Schrijvers gezocht!
Rugby Courant Groningen zoekt 
enthousiaste schrijvers voor de 
volgende edities: ( jeugd)spelers, 
ouders, leden en oud-leden… Iedereen 
is welkom! Houd jij van rugby? Vind 
jij het leuk om stukjes te schrijven? En 
wil je helpen een mooie clubkrant neer 
te zetten? Stuur dan een mailtje naar 
jeaninehofsteenge@gmail.com. 

#RUGBYCOURANT
Wil jij met jouw foto in Rugby Courant 
Groningen? Gebruik dan op Instagram 
de hashtag #rugbycourant en wie weet 
zie jij jouw foto terug in de volgende 
editie. 


