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Door Jay van Elburg

Toen ik 4 jaar oud was ben ik met 
Rugby begonnen in Utrecht bij URC. Ik 
wilde altijd al heel erg graag rugbyen 
maar ik was nog te jong. Bij de guppen 
begon ik elke zaterdag en daarna ging 
in door naar de Turven 2 keer in de 
week. Toen ik ouder was mocht ik door 
naar de Benjamins. 

Ik ging vanuit Utrecht verhuizen 
naar Groningen en heb gelijk gezocht 
waar er een rugbyclub was want rugby 
is wat ik het liefst doe. Bij de Mini’s 
twee seizoenen veel wedstrijden en 
ook af een toe een wedstrijd tegen 
mijn oude club Utrecht. Dat was tof of 
een rugby kamp in Amsterdam/ergens 
anders in NL. Nu ben ik net na de 
zomervakantie begonnen bij de Cubs. 
Ik leer weer zoveel nieuwe dingen en 
dat is heel erg leuk! 

Elke ochtend rugbyen
Ook ben ik na de zomervakantie 
begonnen bij de Rugby Academy in 
Heerenveen. Ik heb het onwijs naar 
mijn zin en leer elke dag echt veel. Ik 
vind het heerlijk om elke ochtend te 
mogen rugbyen. Het is wel heel vroeg 
opstaan en de eerste 2 weken stond 
ik 4:30 uur op want ik moet altijd 
rustig wakker worden hahaha. Nu ben 
ik eraan gewend en op de Topsport 
Talentschool gaat het ook goed. 

Although it is one of the fastest 
growing sports on earth, rugby has 
of the toughest barriers to entry. It 
is very rule-intensive compared to 
other ‘field’ sports. Almost everyone 
can understand what is happening in 
football or hockey the first time they 
watch a match. But even the most 
perceptive have difficulty explaining 
what is happening when both teams 
suddenly line up and lift each other in 
the air like they’re part of a circus. It 
is also one of the only contact sports 
that is played full-contact at all ages – 
it is completely understandable why 
parents would prefer their kids enroll 
in ‘safer’ activities. 

So, rugby compensates for its short-
comings with a heightened sense of 
community. This is seen around the 
world as clubs have a nearly ubiquitous 
tradition of hospitality towards each 
other. It is simply part of the culture. 
When teams go on tour, they are often 
fed by the other team and given a place 
to stay. When rugby players move 
cities, the local club is usually the first 
place they go to make friends and get 
help acclimating.  

Coaches are often the lifeblood of 
those communities. A solid, stable 
coach can keep good players coming 
back season after season. But that post 
has vacated three times in the last two 
years at Rugby Club Groningen. Luckily, 
we have someone new joining us.  

Nemanja ‘Nemmy’ Babić has joined 
the club as Head Coach of the Heren 
1st and 2nd teams. Babić is an ex-pro-
fessional rugby player who has played 
and coached in France, England, Italy, 
Austria, Serbia, and the Netherlands. 
Wherever he has gone, the same 
community doctrine applies: “I’m the 
one who is pulling instead of pushing,” 
says Babić. “My philosophy is pulling 
people towards ways to make them part 
of the team. Part of the family.” 

De inflatie raakt ons allemaal. Door 
gestegen kosten voor boodschappen, 
benzine en natuurlijk de bierprijs 
worden we gedwongen om te zoeken 
naar alternatieven. Vandaar deze 
nieuwe rubriek: Het Jugje van de 
maand, waarin Tom en Brandon alle 
alcoholische versnaperingen binnen de 
club verkennen om op zoek gaan naar 
een vervanger voor het jugje bier.  

Vandaag: Jugje Viper. De flesjes 
hard selzer zijn de laatste jaren steeds 
populairder als een gezondere variant 
van bier, maar geldt dat ook in de 
vorm van een 3 liter jug? Ik en mijn 
compagnon schuiven aan bij de hoek 
van de bar en dwingen de barman, tot 
zijn eigen ongenoegen, om 10 indivi-
duele flesjes Viper te openen en ze één 
voor één leeg te gieten in een kannetje. 
Het feest kan beginnen. De prijs? 27.50 
euro, iets duurder dan een jugje bier, 
helaas het eerste minpuntje. 

Glas 1: Het eerste glas gaat er gemak-
kelijk in, het voelt koel aan de mond 
en oogt fris en een beetje vodka-ig. 
Tevredenheid.|

Glas 2: Voelt iets kouder aan de kiezen 
en de maag. De flesjes hebben wel een 
tijdje lopen afkoelen in de koelkast. Er 
wordt veel geboerd.

Glas 3: Dit was het adglas. Snel door.

A Lifelong Rugby-er
Babić has been raised at the rugby pitch 
nearly his whole life. Though from the 
former Yugoslavia, his father played 
professionally in France, leaving Babić 
kicking and chasing rugby balls from 
the sidelines. When Babić turned 16, 
a friend of his father’s offered to have 
him try out for a colts team in Lyon. 
“That was a good challenge – one of 
the best periods of my life,” says Babić.  

And it was a success. After two-and-
a-half years, Babić was able to join a 
senior team and then begin his profes-
sional career. He played in numerous 
leagues including Federation 1 and 2, 
Series A in Italy, and leagues in South 
Africa and England. When he got injured 
while playing in Jersey, he took on the 
role of coach to stay close to the sport.  

But his playing career started to 
wind down. He didn’t receive any new 
contracts after his injury and had to 
play semi-pro. One day, he decided to 
hang up his boots. “I had to stop playing 
when I started to coach,” explains 
Babić. “It’s very hard to do both roles at 
the same time.” 

Giving back to the sport 
His first official coaching job was for the 
Under 18 Austrian national team. In 2014, 
he won coach of the year in Serbia. Some 
years later, he would turn Delft RFC from 
a 400-member club to a 700-member 
club in just six months. “I’ve always 
wanted to give back to the sport that 
has given me so much,” says Babić. “It 
has shown me so many amazing cities, 
friends, and great experiences.”  

Now, he’s trying to grow rugby in the 
North. When not at RCG, he trains our 
talented youth at the Rugby Academy 
and helps lead the rugby program in 
Drachten. And at 38, Babić feels like 
he’s just getting started. “Growing up 
together with the team is important. 
On one side, you are giving them love 
and passion – but they also give it back 
with the effort they put in,” explains 
Babić. “That’s what it’s all about.” 

Nemanja “Nemmy” Babić sporting his new colours

North Go All-In With 
New Head Coach

Het Jugje van de Maand:         Viper
Glas 4: Het gevoel is dat we tot nu toe 
gezonder bezig zijn, dan als het een 
jugje bier is. Er zit immers meer vocht 
in. Er hangt een gemoedelijke sfeer aan 
de bar. 

Glas 5: Het begint naar onze hoofden 
te stijgen, is dit een meer bewustere 
dronk dan bier? Of ligt het aan het feit 
dat we zojuist 5 glazen alcohol hebben 
weggezet in onder een kwartier? 
Niemand die het weet. De vibes zijn 
goed en het polonaisegehalte is hoog.

Jay (12) doet de Rugby Academy: 

“Dit is mijn droom”

‘Dit is mijn droom’
Ik wilde altijd al op rugby door de disci-
pline die je hebt en je met je team vecht 
voor de bal. Je blijft altijd respect voor 
elkaar hebben en ook voor de tegen-
partij dat vind ik het mooiste. Je doet 
het niet in je eentje maar met je team! 
Daarom ben ik begonnen met rugbyen 
en is dit mijn droom.

Niet stoppen voor de regen of kou nee 
daar rugbyen we zo doorheen. Dat 
is ook waarom ik naar de RANO ben 
gegaan want ik wil een betere rugbyer 
worden. Soms ben je moe maar ik ga 
door en als je op het rugbyveld staat 
dan vergeet je gewoon dat je moe was.

Conclusie: Als je ooit het gevoel wil 
hebben dat je Aquarius in een jugje 
op wilt drinken, is dit voor jou. Het 
voelt én oogt gezonder dan een jugje 
bier. En hij is verzekerd voor diefstal, 
er is namelijk niemand die een glas 
van je vraagt. Je zou hem direct na de 
wedstrijd kunnen drinken om jezelf 
toch nog even te hydrateren met een 
extra buzz. Jugje Viper heeft namelijk 
sport drank vibes. Vitamines baby. Het 
heeft minder calorieën en doet niet 
onder voor alcoholpercentage. 7/10.

1. Who is the longest running current registered member of 
the club? 

2. Name three of the five club siblings (from the gents and 
ladies).

3. What did a beer at the club bar cost in 2019?
4. What year was the first Mosselavond?

5. How many turf fields are there in Esserberg Sportspark?
6. In what year did the Lady Bears begin? 
7. How many ‘reserved’ stools sit around the bar?
8. What is the Groningen regional anthem called?

8 things you should know about RCG



Horoscoop

Schrijvers gezocht!
Rugby Courant Groningen zoekt 
enthousiaste schrijvers voor de 
volgende edities: ( jeugd)spelers, 
ouders, leden en oud-leden… Iedereen 
is welkom! Houd jij van rugby? Vind 
jij het leuk om stukjes te schrijven? 
En wil je helpen een mooie clubkrant 
neer te zetten? Stuur dan een mailtje 
naar jeaninehofsteenge@gmail.com.

#RUGBYCOURANT
Wil jij met jouw foto in Rugby 
Courant Groningen? Gebruik dan op 
Instagram de hashtag #rugbycourant 
en wie weet zie jij jouw foto terug in 
de volgende editie. 

Door Jeanine Hofsteenge

Zelf reageerde ze verrast, toen het 
bestuur haar vroeg of ze komend jaar de 
rol van clubcaptain op zich zou willen 
nemen. Maar verder kwam dit voor 
niemand als een verrassing. Jeanette 
Toxopeus, beter bekend als ‘Tox’, is een 
icoon die niet weg te denken is van 
onze club en de oude rugbynormen en 
-waarden hoog in het vaandel heeft 
staan.

Onze eerste clubcaptain was Henk 
de Vries en daarna kwam Rutger 
Gerrits. De derde in het rijtje is dus een 
vrouw. En dat heeft direct te maken met 
een van haar eerste speerpunten. Tox: 
“Wat ik zelf heel belangrijk vindt is dat 
de dames en heren wat meer verbinding 
krijgen.” Waar wij als senioren eerder 
allemaal op dezelfde dagen trainden 
(dinsdag en vrijdag, red.) is het nu wat 
meer verdeeld over de week. De Dames 
zijn verplaatst naar de woensdag en 
Heren 1 verhuisde naar donderdag. Dit 
had tot gevolg dat de gezelligheid na 
de training ook wat versnipperde. “Wat 
ons als RCG uniek maakt is die goede 
samenwerking tussen de dames en de 
heren. En of je nou een damesrugbyer 
of heer bent, dat maakt niks uit. Je bent 
niet minder of meer.” 

Tox wil er dus voor zorgen dat die 
samenhang weer terugkomt. Maar hoe 
dat is nog even de vraag. Eerst wil ze 
weer wat meer tijd doorbrengen op 
de club en daarbij haar voelsprieten 
uitleggen. In de rolbeschrijving van het 
clubcaptainschap staat ‘het koesteren 
van de club en haar cultuur’. “Maar hoe 
ga ik dat vormgeven?”, vraagt Tox zich 
af. “Ik wil eerst aanvoelen wat de sfeer 
is en hoe dingen lopen.”

Molly Malone
Wie wel eens met Tox in het veld 
heeft gestaan weet dat ze ook na de 

Naam: Pepijn Warmerdam
Leeftijd: 45
Relatiestatus: single
Wat doe je bij RCG: Ik ben lid van de 
barcie, zit dit jaar in de tripcie, maak 
elke week schoon en ben één van de 
mosselkoks van de jaarlijkse mosse-
lavond. Ik sta vaak in de keuken als het 
eerste XV een thuiswedstrijd heeft en 
soms ook bij andere gelegenheden.

Door Rutger Gerrits

In de Santa Maria Diaries word per 
hoofdstuk een andere positie onder de 
loep genomen door de legendarische 
coach Peter Patrick Walsh. In de vorige 
editie kregen we tips en tricks voor 
de positie van de fly-half. Een nieuw 
seizoen begint, dus ook het grote boek 
van Peter word weer opengeslagen. 
Deze keer gaan we het hebben over de 
prop.   

Peter aan het woord: “Ah yes the 
front row, the props. One of the few 

Ram (21/03 – 20/04)
De Ram heeft dit kwartaal geen enkele 
zorg. Alles lijkt aan te komen waaien, 
zelfs de bal na een slechte pass van je 
teammate. Geniet ervan dat alles in 
de goeie richting lijkt te gaan, beste 
Ram, de euforie kan zomaar weer 
voorbij zijn. In het verleden behaalde 
wedstrijdresultaten, bieden immers 
niet altijd garanties voor de toekomst…

Stier (21/04 – 21/05)
Oei, dit worden zware maanden voor 
jou, Stiertje. Doordat de vakanties/
festivals/mooie dagen voorbij zijn, 
zullen Stieren snel in donkere 
gedachten en depressies schieten 
wanneer de sleur er in komt. Elke 
training lijkt hetzelfde te zijn en afrea-
geren tijdens het eindeloos oefenen 
van tackles lukt ook al niet. Gelukkig 
is er een oplossing, deze heet ‘biertjes 
klappen na training’. Ga ervoor, je hebt 
het nodig, aldus de sterretjes.

Tweelingen (22/05 – 21/06)
Door de stand van de maand heeft de 
Tweeling deze periode enorm veel kans 
op het oplopen van blessures. Wees je 
hier bewust van, dat kan natuurlijk je 
hele seizoen beïnvloeden. En dat zou 
erg zonde zijn na al je inspanningen 
tijdens pre-season! Gelukkig zal er 
altijd wel een depressieve stier aan de 
bar zitten om mee te drinken, als je dan 
toch je enkel breekt.

Kreeft (22/06 – 22/07)
De Kreeften van RCG winnen deze 
periode alle awards, die om drama 
draaien. Wat een gedoe is er gaande 
in jouw leven, Kreeft! Natuurlijk draait 
het drama vooral om de liefde en 
vriendschap.

Doordat de Kreeft telkens op zoek is 
naar bevestiging, kan dat wel eens voor 
awkward situaties zorgen. Pas dus goed 
op met wie je wat, over wie, bespreekt, 
want de roddelpolitie ligt op de loer. 
Een ander bespotten maakt jou niet per 
se leuker!

Leeuw (23/07 – 22/08)
Na een paar zomermaanden zich enorm 
te hebben geschikt in de woestijntem-

peraturen, keert de Leeuw zich naar 
binnen. De komende periode is enorm 
geschikt voor zelfontwikkeling en dat 
werd ook wel eens tijd. Je skills zijn 
niet om aan te zien. Immers wat de 
Leeuw de hele zomer heeft gedaan 
is slapen, eten en jagen. Get your ass 
to the gym en alles komt weer op zijn 
Leeuwenpootjes terecht.

Maagd (23/08 – 22/09)
Kijk niet raar op, wanneer de Maagd 
wat langer in het gras blijft liggen, 
komende periode. De Maagd heeft 
zoveel verbinding met de natuur dat 
deze bijna belangrijker lijkt dan het 
vormen van een lekkere scrum. Echter 
zijn Maagden immer loyale vrienden 
en zullen ze nodig blijven om de 
saamhorigheid in je team te behouden. 
Wees daarom niet te streng en breng 
de Maagd zachtjes aan terug naar de 
aarde.

Weegschaal (23/09 – 23/10)
Ga over twee maanden maar weer op 
het veld staan.

Schorpioen (24/10 – 22/11)
De Schorpioen heeft er zin in deze 

periode! Van alles wil dit sterren-
beeld wel aanpakken, maar pas op! 
Voor je het weet ben je gestrikt voor 5 
commissies en heb je geen leven meer 
naast de rugbyclub. Als dat is wat je 
wil, is dat natuurlijk prima, Schorpioen. 
Je inspanningen zullen erg gewaar-
deerd worden en je zult ongetwijfeld 
veel nieuwe vrienden maken door je 
positieve vibes.

Boogschutter (23/11 – 21/12)
Als je team nog een nieuw teamshirt 
wil ontwerpen, moet je zeker een 
Boogschutter in de arm nemen. 
Doordat Venus een enorm gevoel van 
schoonheid, oog voor details en smaak 
in de perceptie van de Boogschutter 
teweeg zal brengen, is dat je go to 
designer-friend. Kijk dus maar even 
goed op de verjaardagskalender voordat 
je nieuwe connecties maakt.

Steenbok (22/12 – 20/01)
De Bokkies van RCG voelen een grote 
behoeften zich af te zonderen en na te 
denken deze periode. Analyses maken 
van wedstrijden, plays uitdenken en de 
zin van het rugbyspel overdenken.. Het 
passeert allemaal de revue. Heb je er 

wel eens over nagedacht om trainer te 
worden, beste Bok? Je hebt er inmiddels 
zolang over nagedacht, dat Jupiter je 
de kracht geeft je kennis te delen met 
anderen. Wees niet egoïstisch!

Waterman (21/01 – 20/02)
Voor Watermannen ligt er gevaar op 
de loer. Ze zullen zien dat zij vaker 
benadeeld worden door de trainers, 
omdat ze aan het kloten zijn, net op 
het moment waarop de trainer kijkt. 
Wees behoedzaam en zorg ervoor dat 
eenieder jou beoordeeld op wat je 
echt kan, Waterman! Anders kan het 
de volgende game wel eens Waterboy 
worden, vrezen de sterren…

Vissen (21/02 – 20/03)
De vis is pijlsnel deze periode. Dit 
heeft betrekking op vele vlakken, 
dus wees niet verbaasd wanneer 
zowel je snelste winger en je snelste 
bierdrinker hetzelfde sterrenlichaam 
delen. Iedereen heeft zo zijn talenten 
en deze willen Vissen heel graag laten 
zien deze periode. Dit kan voor stress 
en prestatiedrang zorgen, moedig hen 
daarom goed aan.

wedstrijd de rugbytradities levend 
houdt. Je kunt er donder op zeggen dat 
ze een aantal liederen zal inzetten die 
de oude garde wel kent. Nieuwe leden 
staan er de eerste keer vaak met grote 
ogen bij, maar na een paar keer kunnen 
de meesten het samen zingen toch wel 
waarderen. 

Hoe kan het dan dat er steeds 
minder gezongen wordt? “Je merkt het 
inderdaad bij de dames en de heren. Er 
mag meer gezongen worden. Hoe ik dat 
ga vormgeven weet ik nog niet. Maar ik 
wil op de een of andere manier de oude 
liedjes in ere herstellen. Vooral ook de 
folk liedjes zoals Molly Malone”, zegt 
Tox.

Bewegen met oudgedienden
Een ander plan van Tox is al in werking 
gesteld. Ze geeft op vrijdagen rugby-
training aan een groep 55-plussers. 
Eerst heette dit Walking Rugby. “Maar 
die naam worden de heren en dames 
bij ons niet blij van. Te oubollig.” Vanuit 
haar werk als sporttrainer vindt ze het 
belangrijk om aandacht te schenken 
aan kracht, conditie en flexibiliteit. 
Dit wordt in deze training ingebed in 
rugby-activiteiten en dan wordt samen 
een partijtje gespeeld. 

Afhankelijk van wie er zijn bestaat 
dit uit een partijtje touch of tag, licht 
dribbelend of wandelend. “Wat ontbrak 
is een uurtje lekker met een aantal 
oudgedienden even bewegen. Voor 
heren en dames die niet meer mee 
kunnen doen met gewone trainingen.” 
Zo betrekt ze ook deze groep weer bij 
de club.

Omkijken naar elkaar
Tox is zelf ook een oudgediende en 
heeft in al haar jaren bij de club ook 
veel zien veranderen. “Je merkt in 
de huidige maatschappij dat men 

Een actiefoto op eigen veld tegen de Lady 
Wasps.

Tox tijdens een van haar eerste wedstrijden in 1983 tegen Leeuwarden.

Onder de palen met… 
Positie: Prop, maar door een 
knieblessure speel ik al jaren niet meer. 
Mijn voorbeeld als rugbyspeler: Ik 
vond Adam “Bomb” Jones van Wales 
altijd een geweldige prop.
Favoriete dier en waarom: Pim de 
balkonspin, want die houdt me gezel-
schap als ik op mijn balkon zit.
Lekkerste eten: All the food! #proplife. 
Maar misschien pizza iets meer dan de 
rest.
Mooie quote: We are all in the gutter, 
but some of us are looking at the stars! 
- Oscar Wilde
Grootste blunder: Ooit dacht ik een try 
te drukken, maar ik was nog niet over 
de tryline heen.
Smerige gewoonte: Neuspeuteren 
(maar niet als ik in de keuken sta).
Goede eigenschap: zorgzaam zijn en 
ik heb op de juiste momenten nee leren 
zeggen.
Mooiste rugbymoment: Geselecteerd 
worden voor Jong Oranje en daarmee 
naar Tsjechië gaan.

minder naar elkaar omkijkt. Zeker in 
de grote steden leven mensen meer 
in anonimiteit.” Maar hierin ziet ze 
juist een grote rol voor onze rugbyclub 
weggelegd. “Ik heb het altijd heel 
speciaal aan de club gevonden dat hier 
zo goed naar elkaar wordt omgekeken. 
Dat we er voor elkaar zijn en op elkaar 
letten. Als je teamgenoot een borrel 
teveel op heeft lach je erom, maar je 
zorgt wel dat diegene veilig thuiskomt. 
Dat moeten we vasthouden.”

Als je zelf nog een goed idee hebt of 
een tip mag je ook bij Tox aankloppen. 
“Ze mogen me allemaal bellen of een 
biertje met me drinken.” Een cider op 
de vrijdagavond slaat ze dan ook niet 
af. Tox met een knipoog: “Eens in de 
veertien dagen rijdt Jan!”

positions I have not played actually. I 
could have of course, but I didn’t. With 
the prop it’s all about having someone 
up there who knows what to do, and 
really, really wants do it. Has the bottle 
for it. He needs to have a good hold 
on the hooker, and get as tight, and as 
low, and as fit, well fit what you would 
say for a prop, as possible. But he also 
has to have a nice smile, and send the 
opponent flying. Like I used to do when 
I was playing fly-half.

The Santa Maria Diaries: 
Prop

Nieuwe clubcaptain: 

‘Er mag meer  
gezongen worden’

Answers
1. Douwe Oppewal - the league only 
started registering new members in 1995. 
2. Wesselinks, Biesemans, Dantons, 
Boeremas, Wouwenaars. 3. 1,80 euro. 
4. 1978. 5. 5. 6. 1979 - the 2nd ladies team 
in the Netherlands after Wageningen. 
7. 22. 8. Grunnens Laid.


