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Tamara Spanier

De scrum is één van de meest herkenbare onderdelen van het rugby. Er zijn 
duizenden foto’s van gemaakt en op allemaal zul je de kracht en de samen-
werking vereist tegenkomen. Deze foto van maart 2016 was voor mij de eerste 
foto die ik maakte van een scrum. 

De Lady Bears, toen nog onder leiding van Monique Hut, spelen hier tegen de 
Foeste Moiden. Schoenen moesten voor de wedstrijd nog deels geregeld worden. 
De eindstand is nu niet meer van belang en het thema voor trip werd na de 
wedstrijd bekend gemaakt (Women On Top Tour). Dit laatste uiteraard onder het 
genot van veel bier. 

Eleonora Smit-Venema

Fotografisch is dit misschien geen bijzondere foto, maar de betekenis die er voor 
mij achter zit is wel bijzonder. Deze foto is gemaakt tijdens het lustrum. Rugby 
is voor mij echt een sport voor jong en oud en op deze foto zie je het plezier dat 
iedereen kan hebben met het samen spelen van rugby.

Jan van Dehn

Dit is tot nu toe een van mijn beste foto’s vind ik. Waarom? Omdat er van alles 
in zit: inzet, vasthoudendheid, echt rugbyweer en je ziet een tackle. En het is 
natuurlijk een foto van mijn zoon Jarno.

Bij de jeugd van Rugby Club Groningen 
lopen steeds meer meiden rond, maar 
het zijn er nog niet genoeg om een 
eigen competitie te starten. Daarom 
organiseert Rugby Nederland Girls 
Rugby Festivals: gezellige dagen 
waarop ze met meiden uit heel 
Nederland een toernooi spelen. Door 
de laatste lockdown ging dat allemaal 
weer eens niet door en daarom trainen 
onze jeugdspeelsters op een zaterdag 
in januari gewoon samen op eigen veld.

“Kun je opschrijven dat het heel 
koud was?”, zegt Nora (12). Samen met 
twee andere meiden uit haar team 
doet ze vandaag mee. En koud is het 
inderdaad, al merk je dat niet aan de 
spelers. “Het is leuk dat je lekker kunt 
bewegen, want door corona kan er niet 
zoveel. Ik heb vier weken niet getraind.” 
Tijdens de training gaat de bal vlug door 

Meidenrugby zit in de lift: 
‘Hoe meer meiden, hoe beter!’

de handjes en laten de meiden zien dat 
ze al veel van de basisskills bezitten. 
Tijdens een partijtje wordt dat nog 
eens extra duidelijk wanneer plotseling 
iemand door een mooie lift-tackle wel 
erg ver van de grond komt. “Ze zijn een 
stukje lichter hier dan ik gewend ben”, 
grinnikt Linn (16). 

 Hoewel elke rugbyspeelster 
spontaan jeuk krijgt als iemand zegt 
dat rugby een mannensport is, kan het 
voor sommige jongere spelers wel zo 
voelen. De meiden zijn in hun team 
vaak in de minderheid en soms de 
enige. Linn: ‘Ik denk dat het gezellig 
zou zijn om meer meiden te hebben. 
Want als ik meedoe met een wedstrijd 
bij de jongens zit ik in mijn eentje in 
de scheidsrechters douche, terwijl ik 
hoor dat zij een feestje vieren in de 
kleedkamer.” 

Fysio
Ynte

Grote of kleine pijn,
dan moet je bij Ynte zijn!

Naam: Gwenda van der Vaart
Leeftijd: 31
Relatiestatus: Happy met Tim!
Wat doe je bij RCG: Lid sinds 2011, 
bestuurslid, captain van de Lady Bears, 
trainer van de Cubs.

Onder de palen met… 
Favoriete dier en waarom: Teckels! 
Omdat ik altijd zo vrolijk wordt als ik 
zo’n leukerd zie lopen.
Lekkerste eten: Oeh, ik vind heel 
veel dingen lekker (spoken like a true 
forward :-)). Het gaat mij niet per se om 
het wat, maar het lekkerste eten nuttig 
je in goed gezelschap buiten na een 
inspannende dag.
Mooie quote: Let’s do what we love, 
and do a lot of it.
Grootste blunder: Pas op mijn 21e 
beginnen met rugby.
Smerige gewoonte: Het mondkapje in 
mijn jaszak steeds hergebruiken.
Goede eigenschap: Altijd optimistisch 
zijn.
Mooiste rugbymoment: Er zijn zoveel 
mooie momenten… Een recente: Toen 
we vorig jaar na de lockdown eindelijk 
weer met het team konden trainen.

Daarom is zo’n dag waar ze met andere 
meiden samen kunnen spelen extra 
belangrijk. “Er is een heel positieve 
sfeer”, zegt Kiera (12). “Dat is heel leuk. 
En het is gewoon leuk om weer lekker 
te rugbyen.’ Alle jeugdcoaches bij RCG 
zien dat er steeds meer meiden bij 
komen, maar hoe houd je het leuk voor 
ze? “Uiteindelijk zou het mooi zijn als 
er zoveel meiden gaan rugbyen dat 
je een eigen competitie kunt starten 
vanaf 12 jaar”, zegt Luca, trainer bij de 
mini’s. 

 Tot het zover is, maakt RCG zich 
hard om regelmatig een training en/of 
dag te organiseren, die speciaal voor de 
meiden bedoeld is. Zo hopen zij meer 
verbinding te creëren, waardoor nog 
meer meiden enthousiast worden voor 
de sport. Want, zoals Linn zegt: “Hoe 
meer meiden er zijn, hoe beter!”

Mijn rugby-voorbeeld: Hmm, ik heb 
niet echt een voorbeeld. Ik probeer 
gewoon de beste versie van mezelf te 
zijn ;-)

Door de lens van…



Schrijvers gezocht!
Rugby Courant Groningen zoekt 
enthousiaste schrijvers voor de 
volgende edities: ( jeugd)spelers, 
ouders, leden en oud-leden… Iedereen 
is welkom! Houd jij van rugby? Vind 
jij het leuk om stukjes te schrijven? 
En wil je helpen een mooie clubkrant 
neer te zetten? Stuur dan een mailtje 
naar jeaninehofsteenge@gmail.com.

THE SANTA MARIA 
DIARIES: FLY-HALF
Door Rutger Gerrits

“Santa Maria!” galmt het over het veld, 
wie is er niet mee opgegroeid? Trainer 
Peter Patrick Walsh is een vast begrip 
binnen onze mooie club en heeft een 
hoop kennis om te delen met ons. Of 
het nou een wijze levensles is of tips 
voor het beoefenen van een positie. 
In het eerste deel van de Santa Maria 
diaries krijgen we advies over de 
nummer 10 positie, oftewel de fly-half, 
wat Peter zelf jarenlang gespeeld heeft.

Peter, what would you say are the 
most important things to remember if 
you are playing fly-half?

“Don’t run into big forwards as 
the number 10, wave them off or give 
them the old sidestep. And if you are 
in trouble on your own half, kick and 
watch my video of course. And just 
remember: if you fall for the dummy, 
you are the dummy!”

Ram (21/03 – 20/04)
Met de komst van de lente voelt u een grote 
motivatie om meer te bewegen, lieve ram. De 
zon schijnt neer op het glooiende rugbyveld en 
de beentjes mogen weer gestrekt worden. Maar, 
pas op in de gym, een flinke spierpijn ligt op de 
loer wanneer de ram overmoedig wordt. Pak 
daarom maar de kettlebell in plaats van de barbell 
wanneer je je deadlifts uitvoert.

Stier (21/04 – 21/05)
Wees niet verdrietig wanneer er iets mis gaat. 
In elke competitie word er vaker verloren of een 
team teruggetrokken, zo ook binnen RCG. Elke 
club heeft wel eens zo’n jaar, dus vertrouw je 
zorgen aan je teamgenoten toe en de somberheid 
zal snel verdwijnen. Ondanks de stijgende 
bierprijs zullen stieren hun heil vinden in het 
gerstenat.

Tweelingen (22/05 – 21/06)
De sterren staan de Tweelingen goed gezind deze 
maand. Door hun ondersteuning zul je risico’s
kunnen nemen. Dus wat let je; meld je aan voor 
de volgende tripcie, meld je team aan voor de
Groningen 10s of boek op de bonnefooi een ticket 
naar een ver rugbyland. Ga niet in discussie 
met je coach deze maand, dat ga je sowieso niet 
winnen!

Kreeft (22/06 – 22/07)
Je kunt een beloning tegemoet zien deze maand. 
Mocht er een tombola georganiseerd worden, 
dan weet je genoeg.. Kopen die loten. De sterren 
staan de Kreeften van de wereld ook goed gezind 
als het gaat om heropbouw. Wellicht ligt er nog 
een klusje waarmee je de stormschade aan het 
clubhuis kan verhelpen.

Leeuw (23/07 – 22/08)
Je hebt deze maand iets nodig om naar uit te 
kijken. De competitie is weer in volle gang. 
Luister goed wanneer een vriend je een wedstrijd 
aanraadt; deze moet je dan zeker gaan bezoeken 
om de sterren gunstig te blijven.

Maagd (23/08 – 22/09)
Je conditie is top deze maand, je reputatie wat 
minder! Binnen roddelclub Groningen kan er 
best wel eens een gerucht de ronde gaan over 
jou, lieve Maagd. Raak niet in paniek, maar zoek 
mensen om je heen met een positieve vibe, waar 
je zelf nieuwe roddels mee de wereld in kan 
helpen. Zo is die focus snel van jouw privé af!

Weegschaal (23/09 – 23/10)
De Weegschaal heeft deze maand teveel mentale 
problemen om op het veld tot zijn recht te komen. 
Beperk je dus tot het vlaggen van wedstrijden 
of meld je aan als waterboy/girl. Na deze maand 
komt het helemaal weer goed, zeker als er veran-
deringen op stapel liggen. Veranderingen zullen 
zowel op jou als op je team een positieve invloed 
hebben.

Schorpioen (24/10 – 22/11)
Zit je al in feestcommissie, Schorpioen? De 
sterren zien wel een feest in jouw nabije 
toekomst. Een feest van het leven, waar zelfs de 
liefde de kop op kan steken. Is die liefde gericht 
op een ander clublid of je eigen spiegelbeeld in de 
gym? That’s for you to find out..

Boogschutter (23/11 – 21/12)
Pas op Boogschutter, want er is een slang 
aanwezig in jouw omgeving. Iemand is er op uit 
om jou in een kwaad daglicht te zetten. Heb je 
soms een rivaliserend teamlid waarmee je om 
dezelfde positie strijdt? Kijk nog maar eens extra 
over je schouder wanneer je de Esserberg in de 
late uurtjes verlaat!

Steenbok (22/12 – 20/01)
Een origineel rugby-idee dient zich aan, lieve 
Steenbok. Negeer het gameplan en doe je eigen 
ding, want die creativiteit kan jou veel succes 
opleveren. Deel je plannen nog niet met anderen. 
Voer deze gewoon uit en verras iedereen met 
jouw move. De trys zullen je om de oren vliegen 
en je persoon zal rijkelijk gevierd en beloond 
worden op het Koos Kuiper Kasteel.

Waterman (21/01 – 20/02)
Is jouw geliefde geen rugby fanaat? Negeer hem/
haar dan niet wanneer zij komen kijken bij je
wedstrijd. Het is bekend dat je graag in het 
middelpunt van de aandacht staat, beste 
Waterman.
Maar in sommige situaties is de supporter toch 
echt de (wo)man of the match en moet je je ego 
even aan de kant zetten. Een Zumba is geen 
gezonde manier om toch de aandacht naar je toe 
te trekken.

Vissen (21/02 – 20/03)
De laatste tijd heb je echt je best gedaan en is het 
tijd jezelf te verwennen. Koop daarom eens een 
jug Duvel in plaats van gewoon pils, je hoeft niet 
bang te zijn. Vissen zwemmen immers het liefste 
en dat zien de sterren deze maand ook graag 
terug in jouw consumptie.

#RUGBYCOURANT
Wil jij met jouw foto in Rugby 
Courant Groningen? Gebruik dan op 
Instagram de hashtag #rugbycourant 
en wie weet zie jij jouw foto terug in 
de volgende editie. 

Horoscoop

You can’t always get what you want
(Rolling Stones, 1969)

It’s the final minutes of a close match 
as Sietse Manning leaves the pitch. 
It isn’t by choice; instead, a hit to the 
head will keep him side-lined for the 
remainder of the game - and season. 
As he steps off the field, he is unaware 
that this will be the last time in a long 
time wearing the red, yellow, and black 
that for the last ten years have been 
his home colours. He is unable to truly 
experience the moment.

You can’t always get what you want.

To say the win was needed is an under-
statement. This was one of the final 
games of a bizarre and injury filled 
season. Not a single point was scored 
in the previous match. The team felt in 
shambles. Not long after, we would find 
out our coach was leaving. 

But this game was different – and in 
no small part due to Manning’s play at 
fly-half. Consistent passing and some 
magic from his foot kept the win within 
reach. As he takes a seat, the fans - 
kept off the field for so long due to the 
pandemic - roar with support. They 
know he gave it everything he had. The 
final whistle blows, and cheers explode 
from the home-side. A symbolic win 
that seemed to erase a disappointing 
season - everything would be alright in 
the end. 

But if you try sometimes, you just mind 
find, you get what you need.

The rumours are true: Sietse 
Manning is leaving Rugby Club 
Groningen. For at least the next two 
years, he will call Utrecht home where 
a new adventure will begin. People 
come and go all the time from the club 

– but few have left quite the legacy 
Manning has. In his ten years at the 
club, he has been a player, youth coach, 
captain of the men’s 1 st IX, and served 
as Chairman for the last two years. 
“For me it was really simple,” explains 
Manning. “I feel that when you enjoy 
something, you need to give something 
back.”

Growing up in the club
Originally from Almelo, Manning came 
to Groningen to complete his study 
in Dutch language and literature. For 
those within our club, it’s hard to 
imagine Manning wearing different 
jersey colours - but he initially 
continued to play for his former club, 
the Big Bulls. When he grew tired of 
being bruised and battered on the 
train home every Monday, he looked 
for a more local club… and very nearly 
joined the Groninger Student Rugby 
Club. We’ll call that a lucky bounce 
for the real kings of the north. The 
more he played for RCG, the more he 
became integrated. ‘It’s a dirty job, 
but someone’s got to do it’ is, not for 
nothing, something of a slogan of 
Manning’s.

He stepped up and began coaching 
the under 16 players. He helped organize 
events, trips, anything he could get his 
hands on. More than that, he became 
someone that people simply relied on. 

A guide to leaving the club better than it was found
Whether the problem was club related 
or personal, Manning was a quick call 
away. “I’ve found it flattering,” reflects 
Manning. “Apparently they have the 
feeling that they can talk to me without 
being judged.”

Leaving a legacy
It’s difficult to measure the legacy 
of someone, though perhaps a good 
place to start is what will be missed 
when that person moves on. “I am 
sure when I’m gone from the club, 
everything will still go on as usual,” 
laughs Manning. And everything will 
go on, but it doesn’t mean it will be the 
same. On the field, we will miss him 
for consistently reminding us to keep 
having fun. Off the field, the lack of 
impromptu speeches or people singing 
Natasha Bedingfield will certainly be 
noticed. More than that, a void is left of 
someone who cares about the club as 
much as Manning does.

“I’ll miss the connection,” says 
Manning. “I was involved in a way 
where you feel the positive vibes and 
the struggles and that’s something 
that grows over time.” So, as we wish 
Sietse and Marieke success, we do not 
say afscheid but tot snel. He keeps a 
reserved seat in the bar of our club – 
though he’ll likely prefer to just stand on 
the table.

By Alex Davidson

Fan10sy wordt 
(hopelijk) werkelijkheid
Bijna twee jaar na de laatste 10s verga-
dering, is de commissie weer bijeen 
gekomen om de balans op te maken. 
Waar de sfeer in de laatste vergadering 
somber was door de aankondiging van 
de lockdown, is het nu een bijeenkomst 
waar voorzichtig gehoopt kan worden, 
dat 2022 het jaar is waarin eindelijk 
weer een toernooi georganiseerd kan 
worden.

Er staan een aantal veranderingen op 
de agenda voor de commissie. Niels en 
Heleen gaan een geweldige trip maken 
en leggen daarom hun taken (respectie-
velijk als Farao en Penningmeesteres) 
neer. Ook Jasper heeft aangegeven met 
de commissie te stoppen.

Gelukkig hebben zich wat enthousi-
astelingen gemeld en kan de commissie 
op volle sterkte doorgaan. Welkom, 
Marrit, Annemarije en Laura!

De commissie heeft er zin in en het 
plan om een weer een top toernooi 
neer te zetten ligt er. Er wordt nu hard 
gewerkt aan het waarmaken van de 
plannen (en natuurlijk gehoopt op 
een voorspoedige corona situatie). 
De datum is ondertussen al bekend 
gemaakt, op 4 juni 2022 gaan we los, 
onder het thema FAN10SY.

Ga dus alvast nadenken over je beste 
fantasierijke outfit en schrijf je team in! 
We zijn ook altijd op zoek naar vrijwil-
ligers. Als je nu al weet dat je wel een 
helpend handje kan bieden, voel je vrij 
contact met ons op te nemen!

 
Wees gegroet, uw commissie,
Janine, Brandon, Nienke, AM, Marrit en 
Laura

S i g n  u p  o n  r u g b y c l u b g r o n i n g e n . n l


